
 
ADVENTSVESPER 

vanuit de protestantse kerk in Megchelen 
voorgangers: ds. Jan Fischer, ds. Theo Menting,  

ds. Gerjanne van der Velden. ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
organist: Atze Douma 

 
Orgelspel 

 
Stilte 
 

Aansteken van de kaars 
 

Kom tot ons als de morgen.  
Ga over ons op als het licht,  
zegen ons met uw aangezicht. 
 
Lied – 460: alle verzen  

 
Psalmgebed – Psalm 33 

 

Liefde begint met zingen. 
Zing je lied, mijn stem. 

Zingen maakt gelukkig. 
 
Nog nooit heb ik U gezongen 

zoals ik me voor had genomen. 
Laat het nu lukken – ik wil bezingen uw droom. 

 
Gij zijt een minnaar van mensen. 
Gij blijft de hemelen spreken, 

dat zij er morgen weer zijn. 
 

Gij houdt de golven binnen uw sluizen 
sluit de oervloed op in de kelder. 
Gij verlangt het geluk van alle aardebewoners. 

 
En altijd komt uw woord 

en komt het goed 
– Gij wijkt niet af van uw hart. 
 

Gij aandachtige, ons aangezicht zoekend 
die groter zijt dan ons hart – 

Gij kent mijn hart, Gij doorgrondt mij. 
 



Enkel het oog van de Levende 

zal mijn dood keren, dat ik leef. 
Ik wacht, tot ik thuiskom in Hem. 

 
Orgelspel 
 

Schriftlezing – Lucas 1:57-66 
 

Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter 
wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was 
geweest, en ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het 

kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn 
moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’ Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je 

familie die zo heen.’ Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde 
noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ 
Iedereen was verbaasd. En meteen werd zijn tong losgemaakt en zijn mond 

geopend, en hij begon te spreken en God te loven. Alle omwonenden waren diep 
onder de indruk, en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen 

besproken. Ieder die het hoorde bleef erover nadenken en vroeg zich af: Hoe zal het 
verdergaan met dit kind? Want de hand van de Heer steunde hem. 
 
Stilte 
 

Lied – 158b 
 
Avondgebed 

 

Lieve God, 

Om licht zijn we gekomen 
Licht in donkere dagen 
Licht op onze levensweg. 

 
Om warmte zijn wij gekomen 

Warmte voor koude handen 
Warmte die de kou verjaagt. 
 

Om blijheid zijn wij gekomen 
Blijheid om het feest dat komt 

Blijheid met mensen om ons heen. 
 
Om troost zijn wij gekomen 

Troost als het feest niet komt 
Troost om gemis. 

 
Om licht zijn wij gekomen 
Lieve God 

Met het licht van uw ogen 
Zegen ons. 

Amen. 
 



 

Stilte 

 
Onze Vader… 
 
Avondlied – 257 (Nederlands) 

 
Zegenwens 

 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
wees met ons in al het lijden. 

Wees warmte en licht, 
een menselijk gezicht 

nabij ons in donkere tijden. 
 
Orgelspel 

 


